
De Stichting Auschwitz stelt voor
Met de steun van het Joods Lekencentrum 

De filmvoorstelling zal gevolgd worden door een debat in het Nederlands en het Frans  
in aanwezigheid van Linda G. Mills (regisseur en producent)

en Peter Goodrich (scenarioschrijver en producent).
Met Philippe Mesnard (Stichting Auschwitz), Joël Kotek (CCLJ)

en Frédéric Crahay (Stichting Auschwitz).

Auf Wiedersehen
‘Til We Meet Again

DOCUMENTAIRE FILM VAN 77 MIN / ONDERTITELING NEDERLANDS – FRANS

DINSDAG 
21 JUNI 2011
OM 19U

BIOSCOOPZAAL
DE BOTANIQUE

KONINGSSTRAAT, 236
1210 BRUSSEL
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Naar een autobiografische plot: hoe een moeder en 
een tante doen terugkeren naar Wenen, zij die er 
van waren weggevlucht in 1938? Hoe onderzoeken 
wat er toen gebeurd is? Hoe spreken tegen 
degenen en met degenen die er de archieven van 
bewaren? Hoe dit vertellen aan een tiener uit  
New York die getekend is door 11 september?  
Deze, in België onuitgegeven, documentaire film 
stelt vragen over de complexiteit van de situatie, 
tussen aarzeling en compromis, veroorzaakt door 
de vervolging van de Joden en de losbarsting van de 
Shoah. Hij herbeziet het verleden aan de hand van 
de herinnering.

Dinsdag 21 juni 2011
Om 19u

Bioscoopzaal De Botanique
Koningsstraat, 236
1210 Brussel

Toegang: Metrolijnen  
2 en 6 - halte Botanique

Trams en bussen:  
Lijnen 92, 94, 270, 271,  
272 en 358

Contact :  
Stichting Auschwitz

02.512.79.98

info@auschwitz.be

PRAKTISCHE INFO
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